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Vastenavond 
U weet dat vanaf zijn origine Carnaval en katholiek geloof alles met elkaar te maken hebben. 
Carnaval wordt daarom ook pas goed gevierd in de van oudsher katholieke streken.  
Je kunt de namaak-, de surrogaat Carnaval van het Noorden des Lands onmiddellijk eruit 
halen. Godfried Bomans heeft eens meesterlijk en vooral lachwekkend beschreven hoe een 
Hollander Carnaval viert.  
Neen, daar zit het niet in de genen. Daartoe moet je blijkbaar Zuidelijk-Rooms bloed in je 
aderen hebben vloeien. Dat je weet: Voordat je het askruisje op Aswoensdag ontvangt, voor 
de Vasten, moet er nl. nog eens flink jolijt gemaakt worden; de draak gestoken met het 
doorgaans toch wel al te gewone, serieuze leven van alledag.  
Wij zetten dezer dagen eens een ander gezicht op. Wij zijn goed gemutst. Wij kijken elkaar 
eens op een andere manier aan. In uitgelaten blijdschap. Met een lach die wonderen doet,  
in elk geval genezend werkt.  
Want, humor die goed doet. En de lach is de beste cosmetica voor je uiterlijk.  
Kortom, Roomse blijdschap op zijn best! 
 
Maar op het eerste gehoor past misschien de evangelielezing van carnavalszondag niet zozeer 
bij blijde dit feest van Carnaval. Of misschien toch wel: als wij bedenken dat Jezus ons hier 
een model meegeeft hoe wij met elkaar moeten omgaan.  
Het klinkt wellicht heel veel gevraagd wat Hij zegt. Zout der aarde zijn en licht der wereld. 
Je licht niet onder de korenmaat stoppen, maar plaatsen op een kandelaar, zodat het zichtbaar 
is voor allen Maar laten wij eerlijk zijn: is zonder een liefdevolle omgang met elkaar, zonder 
een blijde lach en openheid naar elkaar, zonder vergeving aan elkaar, wordt het leven al gauw 
een hel. Er hangt zo veel van af: ja, heel ons levensgeluk hangt er vanaf hoe wij met elkaar 
omgaan. In de grote maatschappij. Met haar debat over normen en waarden. Over onderling 
respect en waardering. Maar vooral in de kleine gemeenschap van dorp of van het eigen 
gezin. Misschien onderschatten wij nog te zeer de geweldige werking die m.n. ook de humor 
kan hebben op goede onderlinge verhoudingen. De ontspannende werking.  
De verbroedering die hierdoor groeit.  
Een dag waarop niet eens goed gelachen is, is dat eigenlijk niet een verloren dag?  
Humor is een uitstekende remedie tegen alle verzuring in onderlinge verhoudingen.  
Humor relativeert de soms zwaarwichtige ernst, de arrogantie, de verwaandheid waarmee wij 
elkaar vaak bejegenen.  
Humor ontmaskert de schone schijn waarmee wij ons ware "ik" maar al te graag voor elkaar 
verborgen houden. Er wordt gelachen; en ineens is het ijs gebroken. De kilte is weg. 
Uitstraling van warmte wordt gevoeld. 
Met Carnaval zetten mensen een masker op. Maar tegelijk leggen wij daarmee tevens een 
ander masker af: het zogenaamde masker van belangrijkheid af waarmee men een jaar lang 
ernstig en vaak in schone schijn rond lopen.  
Even wordt het zware, het gewichtige gerelativeerd.  
Een paar dagen samen zingen en springen, het breekt sociale afstanden af; blokkades worden 
afgebroken.  
Daarom, goede Carnaval kent het begrip: vijand helemaal niet; alleen maar de vriendschap 
van mensen die zich hand in hand aaneensluiten om de blijdschap van het leven te vieren. 
Meningen, standpunten, wij zien dezer dagen de betrekkelijkheid ervan in.  
Wij bekijken de gezagsdragers met enige spot.  



Carnaval: een gezonde uitlaatklep, een ventiel waardoor heel wat spanningen en emoties 
rustig kunnen leeglopen.  
Carnaval daarom een volksfeest dat wij in een goede geest in ere moeten houden.  
In een goede geest gevierd kan het ons allemaal goed doen.  
Want vergeten wij vooral  niet:  
ware humor is in ons leven de bloedsomloop die ons goed houdt, blij en gezond.  
Mooie dagen toegewenst! 
 
Liturgische kalender. 
Zondag 30 januari, vierde zondag door het jaar, 
09.00 uur: H.Mis; Andreas van Diessen. (na de H.Mis, Blasiuszegen) 
10.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Peter Kneepkens en dochter Ria 
(St.); Martin de Bruijni als jaardienst; Peter Nacken als jaardienst; Jo Lemmens als eerste 
jaardienst; Ans Bruikman-Fox. (na de H.Mis, Blasiuszegen) 
 
Maandag 31 januari, H. Johannes Bosco, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Jan Baken; voor bijzondere intenties. 
 
Dinsdag 1 februari,  
08.30 uur: Geen H.Mis. 
 
Woensdag 2 februari, Maria Lichtmis, 
08.30 uur: Geen H.Mis. 
 
Donderdag 3 februari, H. Blasius, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor Bijz. intenties. (na H.Mis Blasiuszegen) 
 
Vrijdag 4 februari, Eerste Vrijdag, 
08.30 uur: H. Communie aan zieken en thuiszittenden. 
18.00 uur: Pater Karel Kapel: Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
18.30 uur: Pater Karel Kapel: H.Mis; voor Priesterroepingen. 
 
Zaterdag 5 februari, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Anna Paas-Peters als jaardienst (St.); Joseph Keulen en 
OO. Keulen-Heijnen als jaardienst (St.); Wilma Nieskens-Stevens; OO. Schmitz-Hamers als 
jaardienst. (na H.Mis verering van de reliek van de H. Apollonia) 
 
 
Zondag 6 februari, H. Apollonia (tweede patroon van onze kerk), 
09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. (na H.Mis 
reliekverering H.Apollonia) 
10.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; OO. Donners-Haarden en beide 
zonen; Anneke Schluck-Dormans; Theo Nijsten en zoon René; Ans Bruikman-Fox; voor de 
levende en overleden leden van V.V. Haverbüle.(na H.Mis reliekverering H.Apollonia). 
 
Maandag 7 februari, 
18.00 uur: Geen H.Mis. 
 
Dinsdag 8 februari, H. Hieronymus Emiliani, 
08.30 uur: Geen H.Mis. 



 
As Woensdag 9 februari, 
19.00 uur: Plechtige Hoogmis, Meerstemmig met oplegging van het askruisje, 
Kinderwoorddienst; Theo Nijsten en zoon René; voor levende en overleden leden van V.V. 
Haverbüle. 
 
Donderdag 10 februari, H. Scholastica, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Petrus Notten. 
 
Vrijdag 11 februari, O.L.Vrouw van Lourdes, 
08.30 uur: H.Mis; Theodorus van Tuijl. 
 
Zaterdag 12 februari, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Peters-Latten als jaardienst; Liesje Cuijpers-Vaessen 
als jaardienst; Wim Cremers (off.); Peter Mathieu Paas als jaardienst. 
 
 
Zondag 13 februari, Eerste zondag van de Vasten, 
09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Z.E.H. Pastoor Eduard Hoenen; 
Gertje Nacken als jaardienst; OO. Lau en Dien Cremers-Paas als jaardienst (St.); Billa Dols-
Nijsten; Jo Cremers; Marianne van Dijck-Cremers; Harrie Kuijs als jaardienst; Martin 
Wenmakers als jaardienst; Ans Bruikman-Fox. 
16.00 uur: Pater Karel Kapel: Lof met Vastenoverweging. 
 
Maandag 14 februari, H.H. Cyrillus en Mathodius, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Frans Maassen; Piet Keulen. 
 
Dinsdag 15 februari, 
08.30 uur: H.Mis; Ansbertus van Dongen. 
 
Woensdag 16 februari, 
08.30 uur: H.Mis; Pierre Moonen. 
18.00 uur: Pater Karel Kapel: Kruiswegoefening. 
 
Donderdag 17 februari, 7 stichters Servietenorde, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties. 
 
Vrijdag 18 februari, 
08.30 uur: H.Mis; Jacques Cox. 
 
Zaterdag 19 februari, 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; Zef en Lil Janssen-Paas (St.); OO. Voots-Peters en zoon 
Theo (St.); OO. Jetten-Paulussen (St.); Frits Hurkskens; OO. Schmeits-Schols; Pierre Hoofs; 
Sjeer van Noothoorn; Piet Bevers (vw. fam. Godschalk); Ivo Spijkers; Paul Hustinx; Mia 
Bleeser-Paas; Mietje Beurskens-Schols als eerste jaardienst; Lerôn Wennekes; OO. Honneff-
Schols en zoon Thei en Annie Op de Kamp; Anna Limpens-Krause als Zeswekendienst; OO. 
Kneepkens-Schmitz als jaardienst. 
 
 



Terugblik Pater Karelfeest 
Met grote vreugde mogen wij terugblikken op een zeer geslaagde feestdag van onze Zalige 
pater Karel, 5 januari j.l.. Tijdens de H. Mis ’s ochtends om11.00 uur in de kapel waren zo’n 
kleine 100 personen aanwezig. De Pontificale Hoogmis om 19.00 uur was geweldig bezocht, 
een schatting van tegen de 900 personen. Door aller aanwezigheid was de sfeer enorm en dit 
stimuleerde elkaar. Wat is het mooi om zo samen met velen biddend en zingend Eucharistie te 
vieren! Bijzondere dank willen we echter uitspreken aan degenen die hun spontane 
medewerking verleenden aan de Lichtprocessie: het Processiecomité; de Buurtverenigingen 
van Kerk, Haag en Carolus, alsmede de buurtbewoners van de straten waar we doorheen 
trokken; het Gilde MOT; de Broederschap Sittard-Kevelaer; Fanfare Juliana met Bestuur en 
Dirigent, het Kerkelijk Zangkoor met Dirigent, de Misdienaars en Acolieten, de Verzorger 
van de Karelkapel Dhr. W. van Rooijen met medewerkers en de H.H. Geestelijkheid te weten: 
Mgr. Dr. E. de Jong, Priesterzoon G. Coumans, Pater L. Bos provinciaal Passionist, Pater 
Mark-Robin Hoogland Passionist, Pater Joachim van der Heijden Passionist, Pastoor N. van 
Hout (oud-Geleen), Curie-Secretaris G. Weishaupt en de diakens G. Lomme en H. Bosch. 
 
Overleden 
7 januari, Mevr. Anna Maria Theresia Limpens-Krause, 81 jaar (Fatimaplein) 
Moge zij geborgen zijn in Gods Vaderhuis. 
 
Blasiuszegen 
In het weekeinde vóór het feest van St. Blasius (29/30 januari) zal na de H.H. Missen de z.g.n. 
Blasiuszegen uitgereikt worden. Wij bidden op voorspraak van deze heilige om gevrijwaard te 
blijven van neus- en keelziekten. 
 
Apollonia 
De tweede patroon van onze kerk is de H. Apollonia. Zij wordt bijzonder vereerd in het 
weekeinde van 5/6 februari. Na de H.H. Missen zal haar reliek ter verering worden 
aangeboden, en zo  haar voorspraak in te roepen om bevrijd te blijven van tand en kiespijn.  
 
V.V. Haverbüle 
Traditiegetrouw zullen de leden van V.V. Haverbüle op carnavalszondag 6 februari in de 
Hoogmis aanwezig zijn die voor de levende en overleden leden wordt opgedragen. Na de H. 
Mis zullen ze een kaars ontsteken die blijft branden tot het begin van de Hoogmis van 
Aswoensdag. Een brandend vlammetje als stille getuige en een stil gebed dat de 
Vastenavonddagen in vreugde en broederlijkheid mogen verlopen. Op Aswoensdag om 19.00 
uur zullen de Haverbüle wederom aanwezig zijn om de kaars te doven. 
 
Aswoensdag 
Woensdag 9 februari begint de veertigdaagse voorbereiding op Pasen met het ontvangen van 
het askruisje. De Hoogmis is om 19.00 uur. (n.b. Aswoensdag is een geboden vasten-en 
onthoudingsdag) 
 
Vastenoverweging/lof 
Op de eerste zondag van de Vasten, 13 februari, is er in de Karelkapel om 16.00 uur een lof 
ter ere van Pater Karel en wordt een Vastenoverweging gehouden.  
 



Kruiswegoefening 
Op de woensdagen in de Vastentijd zullen we om 18.00 uur in de Pater Karel kapel samen de 
kruiswegoefening bidden, om aldus het lijden van de Heer overwegend, op weg te gaan naar 
Pasen. 
 
Misdienaars/ acolieten 
Zondag 30 januari: 
09.00 uur: Taylor Berkmans, Loran Evers. 
10.30 uur: Mark Trompetter, Carlo Hensgens, Bert Hundscheid Mark Sollet. 
Zaterdag 5 februari: 
18.30 uur: Huub Widdershoven, Wim Goode. 
Zondag 6 februari: 
09.00 uur: Rens Verhaegh, Taylor Berkmans/ 
10.30 uur: Robert Dormans, Frank Dormans, Jelke Voots, Falko Voots. 
Woensdag 9 februari: 
19.00 uur: Mark Trompetter, Carlo Hensgens, Maarten Bevers, Huub Widdershoven. 
Zaterdag 12 februari: 
18.30 uur: Bert Hundscheid, Mark Sollet. 
Zondag 13 februari: 
09.00 uur: Wim Goode, Loran Evers. 
10.30 uur: Robert Dormans, Frank Dormans,  
16.00 uur: Falko Voots, Jelke Voots, Mike Frijns, Tom Frijns. 
Zaterdag 19 februari: 
18.30 uur: Mike Frijns, Tom Frijns, Michel Beuken. 
 
 
Websites 
De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws kunt 
vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten. Onlangs werd 
toegevoegd een aantal foto’s het Pater Karelfeest van 5 januari. U kunt een kijkje nemen op: 
www.sint-pancratius.nl  
Een nieuwe site over Pater Karel werd geïntroduceerd door Dhr. R. Frenken, mooi en overzichtelijk 
over het heiligdom: www.paterkarel.nl/index.htm/
Welkom! 
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 voor 
weekdagen en  €. 12,50 voor zaterdag en zondag. 
 
 
 
 
 

http://www.sint-pancratius.nl/
http://www.paterkarel.nl/index.htm/

	Vastenavond
	Terugblik Pater Karelfeest
	Overleden
	Blasiuszegen
	Apollonia
	V.V. Haverbüle
	Aswoensdag
	Vastenoverweging/lof
	Kruiswegoefening
	Misdienaars/ acolieten
	Websites


