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"Wat moet ik doen om in de hemel te komen?  
Wat moet ik doen om mijn eeuwige bestemming bij God te bereiken?"  
Het lijkt er in deze tijd wel eens op, alsof die vraag (Evangelie 15e zondag: Lc.10,25-37) steeds 
minder gesteld wordt. Veel mensen lijken zich weinig te interesseren voor hun eeuwige 
bestemming en anderen schijnen te denken, dat je er vanzelf wel komt. In beide gevallen sta 
je ver van Jezus af. Het gaat Jezus immers steeds bij alles wat Hij doet en zegt om de eeuwige 
bestemming van de mens. En de mens moet daar hier en nu hard aan werken, want de weg 
naar de hemel is smal en de poort is nauw. Je komt er niet vanzelf.  
En het alternatief van de hemel is de plaats van pijniging waar de rijke vrek vertoeft of de 
plaats waar volgens Jezus geween is en geknars van tanden. Want volgens Jezus is God 
barmhartig voor hen die zich telkens bekeren, maar voor hen die geboden verachten, is Hij 
een rechtvaardige God.  
Een christen die bezorgd is om zijn eeuwig heil, zal dus telkens opnieuw de vraag van de 
wetgeleerde stellen: "wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?"  
En het antwoord van Jezus, het antwoord ook van Zijn Kerk is heel eenvoudig: alle geboden 
onderhouden. Telkens in het Evangelie wijst Jezus op de geboden.  
Hij somt de geboden van het oude testament op, voegt er nog aan toe en scherpt ze soms aan. 
Ook de Kerk blijft dat doen in gehoorzaamheid aan Jezus. Christen-zijn in de praktijk van het 
leven is dus je zeer gewetensvol trachten te houden aan de geboden, ook als ze moeilijk zijn –
misschien met vallen en opstaan- en als ze veel van ons vragen.  
De vraag van de wetgeleerde gaat nog verder: in die veelheid van geboden: wélke zijn daarin 
de voornaamste. En dan geeft Jezus de twee grote geboden die alle anderen regeren.  
En het éérste en voornaamste gebod is:  God beminnen met heel je hart, met al je krachten en 
heel je verstand. Met dat gebod had de wetgeleerde geen problemen.  
God dienen in de eredienst en in de dagelijkse gebeden, zijn leven door de wil van God laten 
beheersen, dat was voor hem vanzelfsprekend.  
Mensen van onze tijd hebben daar vaak meer moeite mee.  
Ze vinden het eerste gebod niet zo belangrijk: "ik bid niet zoveel, ik loop de kerk niet plat,  
maar daar gaat het toch niet om; als je maar goed bent voor je naaste", zeggen ze dan.  
Dat is in ieder geval níet de opvatting van Jezus.  
Je éérste plicht is de uitdrukkelijke liefde tot God met heel je persoon, die zich uit in 
dagelijkse lofprijzing en dankzegging en in de gezamenlijke zondagse eredienst, die Christus 
zelf ons heeft opgedragen: "doet dit tot Mijn gedachtenis".  
Het twééde hoofdgebod (gij zult uw naaste beminnen als uzelf), waar de wetgeleerde wat 
meer uitleg over wilde, lijkt voor ons veel minder problematisch.  
Het is toch vanzelfsprekend, zullen de meeste mensen zeggen, dat je goed moet zijn voor je 
naaste. Ja, maar hebben we ook in de gaten, dat het vaak alleen maar theorie blijft in ons 
leven. Dat we vaak weinig kritisch zijn ten opzichte van onszelf als het over de naastenliefde 
gaat. Jezus geeft dan ook geen theoretisch antwoord, maar een voorbeeld uit de praktijk van 
alledag: iemand heeft hulp nodig. De priester en de leviet gaan voorbij. Ze hebben daar hun 
motieven voor. Ze willen niet onrein worden door mogelijk contact met een dode: de 
tempeldienst gaat voor. Ze worden geen naasten van de man die hulp nodig heeft. En dan 
komt er een Samaritaan. Van hem zou je verwachten dat hij voorbijloopt. Joden en 
Samaritanen zijn aartsvijanden. Maar hij helpt, hij wordt een naaste. En Jezus zegt tegen de 
wetgeleerde en ons: ga en doet gij evenzo.  
Práát niet over de naastenliefde maar wórdt de naaste van wie je nodig heeft.  



Doen we dat ook? Of laten we ons te vaak leiden door sympathie of antipathie, of is drukte 
niet vaak een excuus; verwachten we dankbaarheid en houden we anders op met helpen?  
Zijn en blijven wij de naaste van een buurman of buurvrouw, die altijd klaagt en zo weinig 
dankbaarheid toont? Of zeggen we: laat hem of haar maar in zijn eigen sop gaarkoken.  
Hoeveel mensen in onze kennissenkring, die ziek of eenzaam zijn, kijken uit naar ons bezoek, 
maar we schuiven het alsmaar op, omdat we niet zo'n zin hebben en dus druk zijn met andere 
dingen?  
Hoeveel mensen zijn er die talenten hebben om zich op een of andere manier in te zetten voor 
de gemeenschap, voor het parochie en/of verenigingsleven, maar liever avond aan avond voor 
de televisie hangen? Hoeveel mensen zijn er, die zich ooit door andere mensen benadeeld of 
beledigd gevoeld hebben en die hen nooit meer aankijken, laat staan dat ze ze nog willen 
helpen?  
Goed zijn voor wie goed is voor jou, dat is nog geen naastenliefde, zegt Jezus, dat doen de 
heidenen ook. Naastenliefde kost moeite, zelfoverwinning. Die liefde, die offerbereidheid kun 
je niet opbrengen, als je niet gevoed wordt door de liefde van God zelf.  
De onlangs Zaligverklaarde Moeder Teresa zei dan ook: “wij zouden ons werk voor de 
allerarmsten niet een levenlang kunnen volbrengen, als we niet iedere dag de Eucharistie 
vieren om zo van God de kracht tot onbaatzuchtige liefde te verwerven”.  
En zo kunnen de vervulling van het eerste en het tweede gebod niet buiten elkaar. Amen. 
 
 
 
 
Liturgische kalender 
Zondag 15 augustus, Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, 
09.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.30 uur: H.Mis met samenzang; Gertha Hamers als eerste jaardienst; Winand Neilen (St.); 
Jan Otten en Barbara Penders (St.); Harrie Ronkaars als jaardienst; Fien Widdershoven-Dols 
(off.); Peter Nacken, zoon Rie en dochter Gertje; Ans Bruikman-Fox; Joseph Coolen. 
 
Maandag 16 augustus, H. Stefanus van Hongarije, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Math den Dekker; Fien Souren-Vanthoor. 
 
Dinsdag 17 augustus, H. Jeroen, 
08.30 uur: H.Mis: Hendrik Broers. 
 
Woensdag 18 augustus,  
08.30 uur: H.Mis; OO. Theelen-Waterreus. 
 
Donderdag 19 augustus, H.Johannes Eudes, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties. 
 
Vrijdag 20 augustus, H.Bernardus, 
08.30 uur: H.Mis: Wilhelmina van Tuijl-Charmant. 
 
Zaterdag 21 augustus, H.Pius X, 
18.30 uur: H.Mis; Math Paas als jaardienst (St.); OO. Kurvers-Schmeits (St.); OO. Voots-
Peters en zoon Theo en OO. Jetten Paulssen (St.); Lerôn Wennekes; OO. Schmeits-Schols; 
Mia Vogels-Mevis (off.); Fientje Greten-Hemesaat; Mia Bleeser-Paas; Nic Collaris (off.); 
Ewald Slawetzki (off.); Tiny Wetzels-Breukers; Henk Hamers als jaardienst. 
 



 
Zondag 22 augustus, Eenentwintigste zondag door het jaar, 
09.00 uur: H.Mis; Arnold Kurvers als jaardienst; Josephina Kurvers-Schols en zonen Martin, 
Joke en Jeu. 
10.30 uur: H.Mis met samenzang; Martin de Bruijni; Sjeng Keulers; OO. Ehlen-Smeets en 
kinderen. 
 
Maandag 23 augustus, H.Rosa van Lima, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Jan Hermens; voor bijz.intenties. 
 
Dinsdag 24 augustus, H.Bartholomeüs, apostel, 
08.30 uur: H.Mis; Wim van der Lely. 
 
Woensdag 25 augustus, H.Lodewijk, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
 
Donderdag 26 augustus, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties. 
 
Vrijdag 27 augustus, H.Monica, 
08.30 uur: H.Mis; voor overl. Familie (vB). 
 
Zaterdag 28 augustus, H.Augustinus, 
18.30 uur: H.Mis; Andreas van Diessen; OO. Schmitz-Hamers; Jo Gielen en fam. Gielen-
Köhlen; Bertha en Huub Hamers-Kurvers als jaardienst; Piet Bevers (off.). 
 
 
Zondag 29 augustus, Tweeëntwintigste zondag door het jaar, 
09.00 uur: H.Mis; OO. Theelen-Waterreus. 
10.30 uur: H.Mis met samenzang; Josephina Kurvers-Schols (St.); Lies Bosch Maassen (vw. 
verjaardag) en schoonzoon Frans; Leo lemmens; Wil Meuffels; Mia Kuijs-Brands; Ans 
Bruikman-Fox. 
13.00 uur: H.Doopsel van Nigel Schols. 
 
Maandag 30 augustus,  
18.00 uur: H.Mis; Annie en Pierre Brands-Heuts. 
 
Dinsdag 31 augustus,  
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
 
Woensdag 1 september, 
08.30 uur: H.Mis; Steven Hackfoordt. 
 
Donderdag 2 september, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties. 
 
Vrijdag 3 september, H.Gregorius de Grote, 
08.30 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
18.00 uur: Pater Karel Kapel: Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
18.30 uur: Pater Karel Kapel: H.Mis; voor Priesterroepingen. 



 
Zaterdag 4 september, 
18.30 uur: H.Mis; Sjeng Rouschop en Maria Limpens als jaardienst (St.). 
 
 
Overleden 
8 juli: Dhr. Pierre Hoofs, 76 jaar; Sittarderweg. 
23 juli: Mevr. Henriëtte Anna (Sjet) Klaassen-Stijnen, 80 jaar; Pancratiusstraat. 
28 juli: Dhr. Petrus Josephus (Piet) Bevers, 74 jaar; Houbeneindstraat. 
Mogen zij rusten in vrede. 
 
H.Doopsel 
29 augustus: Nigel Schols (Veldovenstraat) 
 
Bedevaart Sittard – Kevelaer 
Op maandag 13 september zal de jaarlijkse grote bedevaart naar Kevelaer plaatshebben.  
Kaarten zijn vanaf heden tot uiterlijk 5 september te verkrijgen aan de pastorie á 15.00 Euro 
per persoon. Evenals voorgaande jaren hopen wij wederom met velen te kunnen gaan –zodat 
we een bus voor onszelf hebben-  om aan Maria onze noden en belangen aan te bevelen. In 
elk geval is ons vanuit de organisatie beloofd dat –indien onze bus niet vol zou zijn- er 
nauwlettend op zal worden toegezien wélke mensen aan onze bus worden toegevoegd, om het 
bedevaartkarakter te bewaren. 
Vertrek: ’s morgens om 07.00 uur aan de kerk. 
Verder programma: 
Bij aankomst processie naar de Basiliek: 
10.30 uur Hoogmis met aansluitend processie naar de kaarsenkapel 
14.30 uur Kruiswegoefening 
17.30 uur Plechtig Lof, aansluitend processie naar de bussen. 
Het is uiteraard de bedoeling de geplande gebedsmomenten mee te maken, het is immers een 
BEDEVAART. Tussen de gebedsmomenten is er voldoende tijd om ook wat aangenaam te 
verpozen en een hapje te eten. Verder wordt men vriendelijk maar dringend –
rekeninghoudend met anderen- verzocht in de bussen NIET te roken. 
 
Misdienaars/Acolieten  
Zondag 15 augustus: 
09.00 uur: -- 
10.30 uur: Loran Evers, Huub Widdershoven 
Zaterdag 21 augustus: 
18.30 uur: Wim Goode 
Zondag 22 augustus: 
09.00 uur: -- 
10.30 uur: Jelke en Falko Voots 
Zaterdag 28 augustus: 
18.30 uur: Taylor Berkmans, Maarten Bevers 
Zondag 29 augustus: 
09.00 uur: -- 
10.30 uur: Bert Hundscheid, Rens Verhaegh 
Zaterdag 4 september: 
18.30 uur: Sven Rouschop, Jordy Rouschop 



 
Website 
De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws 
kunt vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten. 
Sommige delen zijn echter nog in aanbouw. Onlangs werd toegevoegd een aantal foto’s van 
historisch Munstergeleen, alsmede ook de aangevangen dakrenovatie activiteiten U kunt een 
kijkje nemen op: www.sint-pancratius.nl Welkom! 
 

Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium deponeren 
in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 voor weekdagen en  
€. 12,50 voor zaterdag en zondag. 
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