
De Munstergelaener, jrg. 17, no. 16 
22 februari 2004-02-07 
 
 

 
De H. Apollonia, martelares, tweede patroon van de kerk. 
Het woord "martelaar" komt van het Griekse woord "martyreo" en dat betekent: "getuigenis geven 
van". Oorspronkelijk heeft het in het Grieks een neutrale betekenis: "getuigen zijn bij een 
rechtbank" bijvoorbeeld. Die neutrale betekenis heeft het aanvankelijk ook nog in het Nieuw-
Testamentische spraakgebruik. De apostelen moeten getuigen van alles wat ze met Jezus hebben 
meegemaakt; vooral zijn zij getuigen van de verrijzenis en van de opgestane Heer.  
De eerste christenen, zo zeggen de Handelingen van de apostelen, leggen getuigenis af van hun 
geloof in Christus door een leven volgens het evangelie, door dagelijks gebed, door elkaar te 
helpen en door op zondag samen te komen voor de viering van de Eucharistie. Maar de praktijk 
van alledag maakte al heel gauw duidelijk dat dat getuigenis geven niet ongevaarlijk was. Jezus 
had het in het evangelie al voorspeld:  
"Men zal u voor stadhouders en koningen brengen en het zal voor u uitlopen op het geven van 
getuigenis."  
Getuigenis betekent hier al: blijven getuigen van de waarheid als je ter verantwoording wordt 
geroepen en als de machthebbers die waarheid niet willen horen. En dat laatste hebben de eerste 
christenen en de apostelen al meteen ervaren. Het evangelie stoot op tegenstand, heftige tegenstand. 
Telkens zijn er vervolgingen, niet omdat de christenen iets verkeerds deden, maar omdat ze weigerden 
zich in alles aan te passen aan wat de wereld of de machthebbers van hun verwachtten.  
Je getuigenis niet opgeven in je manier van leven of in de dingen die je zegt, betekende dan: het met je 
bloed bekopen. Trouw zijn in je getuigenis betekende zó vaak bloedgetuige worden, dat het woord 
"martyreo" in het christelijk spraakgebruik de betekenis kreeg van "bloedgetuige worden",  
door te sterven het ultieme getuigenis afleggen: martelaar worden. 
In iedere tijd van de kerkgeschiedenis, honderden jaren geleden en ook nu, komt het er voor een 
christen op aan te getuigen allereerst door een evangelisch leven, zoals Paulus het zegt in de tweede 
lezing:  
"in alle omstandigheden proberen wij ons te gedragen als dienaars van God.... Onze aanbeveling 
is: zuiverheid, inzicht, geduld, goedheid, een geest van heiligheid en ongeveinsde liefde, het woord 
van de waarheid, de kracht van God zelf."  
We moeten getuigen zijn van Gods liefde en Gods waarheid. En daar zijn lasten aan verbonden.  
In onszelf: ons egoïsme en onze gemakzucht die zich ín ons tegen een consequent christelijk leven 
verzetten. Maar ook lasten van buitenaf: in het verleden en in landen waar het christendom niet geduld 
wordt: vervolging.  
Maar ook in onze dagen in een steeds onchristelijker wordende maatschappij: de druk van een 
samenleving die heel anders denkt en heel andere dingen propageert dan het evangelie van ons vraagt. 
En die maatschappelijke druk is soms zwaar. In het licht van Apollonia, die liever stierf dan haar 
maagdelijkheid op te geven, kunnen we wel stellen dat het heden ten dage haast b.v. maatschappelijk 
bijna onmogelijk is om als maagd het huwelijk in te gaan en dat geldt zowel voor meisjes áls voor 
jongens, of om als jongere zondags consequent naar de kerk te gaan.  



De tegendruk ook binnen eigen kring is ontzaggelijk groot. Kardinaal Danneels heeft wel eens 
gesproken over het martelaarschap van jongeren, die ondanks de spot op school het volhouden hun 
taak te volbrengen, gelovig door het leven willen gaan.  
We kennen allemaal de geschiedenis van de H. Apollonia.  
Zij heeft geen grote daden verricht waardoor ze in de geschiedenisboeken vermeld zou zijn.  
Waar zíj groot door is geworden en ónvergetelijk binnen de geschiedenis van onze Kerk is haar trouw 
en consequent getuigenis. De hele mensenmassa van haar tijd die met de stroom meedreven is 
vergeten, zíj wordt nu nog met ere vermeld. Zij was waarachtig "niet bevreesd voor hen die wel het 
lichaam kunnen doden maar niet de ziel". Zij heeft Christus voor de mensen beleden, ook al kostte het 
haar dat zij met geweld haar de tanden uit de mond sloegen. De liefde voor God en de Godheid van 
Christus, wilde zij niet verloochenen. Vunzige taal, lasterlijke afgoderij, kwam niet over haar lippen. 
Want dát was juist wat van haar gevraagd werd. En daarenbóven: haar maagdelijkheid  en zuiverheid 
waren haar zó dierbaar dat zij het verkoos liever zelfstandig in de voor haar bereidde brandstapel te 
springen, dan ten prooi te vallen van de lust der mannen die haar op haar oude dag nog wilden 
onteren. 
Haar hart brandde van liefde voor Christus, in de meest letterlijke zin van het woord. 
Zo is zij Christus gevolgd tot in de dood omwille van het Evangelie. Zo werd zij een volmaakte 
getuige, martelaressen, die wij met ere vieren. Want we weten volgens de belofte van Christus zeker, 
dat Hij deze trouwe bloedgetuige als de zijne heeft erkend bij zijn Vader en dat zij nu bij Hem in de 
hemel is als ons voorbeeld en voorspreekster. 
Moge het voorbeeld van de heilige Apollonia ónze moed om consequent christen te zijn, vergroten. 
Moge haar liefde voor de maagdelijkheid in ons de waakzaamheid en prudentie aangaande onze 
lichamelijkheid aanwakkeren. Want we hebben vaak de neiging zo slap te zijn  
en ons aan te passen aan de grootste gemene deler. De belager waar we ons in onze dagen tegen 
moeten verzetten, is minder duidelijk en minder agressief dan in Apollonia’s tijd, maar daarom 
misschien des te gevaarlijker. De belager van onze tijd verstaat de kunst om ons vaak ongemerkt van 
het geloof van de Kerk en van het leven volgens het evangelie af te brengen, ons te richten op louter 
lichamelijk genot in al zijn verschijningsvormen. We worden er dagelijks meet overspoeld. 
Apollonia’s voorbeeld spoort ons aan waakzaam te zijn en niet met alles mee te gaan, maar in trouw 
aan Jezus’ Blijde Boodschap, trouw aan de Kerk en aan de viering van de Eucharistie hier en nu door 
een oprechte en zuivere levenswandel getuigen te zijn van de waarheid en de liefde in Christus. 
Amen. (preek feest Apollonia, 7/8 febr. 2004) 
 

 
 
Liturgische kalender 
Zondag 22 februari, zevende zondag door het jaar, 
09.00 uur: H.Mis; Josephina Kurvers-Schols als jaardienst (St.); Arnold Kurvers en zonen 
Martin, Joke en Jeu. 
10.30 uur: Gezinsmis met samenzang en gelegenheidskoortje Daniëlle; Josephina Fleischeuer-
Daniëls als jaardienst (St.); Arno Hanssen; OO. Van der Vorst-Knobloch als jaardienst; voor de 
levende en overleden leden van VV. de Haverbûle. 
 
Maandag 23 februari, H. Polycarpus, 
Geen H.Mis! 
 



Dinsdag 24 februari, H. Modestus, 
Geen H.Mis! 
 
Woensdag 25 februari, AS-WOENSDAG 
19.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; voor ’n bijz. intentie (vB); voor de 
overleden pastoors van de parochie; voor de overleden Munstergeleense Priesterzonen. 
 
Donderdag 26 februari, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 27 februari, H. Gabriël van de Moeder van Smarten, passionist, 
08.30 uur: H.Mis; voor de zieken van de parochie. 
 
Zaterdag 28 februari,  
18.30 uur: H.Mis mmv. L.V.B.-Koor; OO. Brands-Dols als jaardienst (St.); OO. Dols-Voots als 
jaardienst (St.); OO. Van Daal-Nijsten als jaardienst (St.); Louis Debeije als jaardienst (St.); 
Andreas van Diessen; Hein Heuts als jaardienst; Jeu Fleischeuers; OO. Fleischeuers-Daniëls; OO. 
Meulenberg-Damoiseaux. 
 
 
Zondag 29 februari, Eerste zondag van de Vasten, 
09.00 uur: H.Mis; OO. Christiaan Schols en Anna Dols en zonen Pierre en Frits; Jeu Kurvers 
(St.) en overl. ouders en broers Martin en Joke. 
10.30 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Leo Lemmens; OO. Mertens-Dils als 
jaardienst (St.); OO. Breukers-Paas als jaardienst (St.); OO. Jan Otten en Barbara Penders (St.); 
Wil Meuffels; OO. Benders-Voots. 
 
Maandag 1 maart, H. Swietbert, bisschop, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Tilla Wouters; Carla Brands-Rila; René Philippen; OO. 
Baggen-Ronkaars en O. fam.; Arno Hansen. 
 
Dinsdag 2 maart, 
08.30 uur: H.Mis; Maarten Jagersma. 
 
Woensdag 3 maart, H. Frederik, abt, 
08.30 uur: H.Mis; Lambert Meertens. 
18.00 uur: Kruiswegoefening. 
 
Donderdag 4 maart, H. Casimir, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties. 
 
Vrijdag 5 maart, Eerste Vrijdag, 
08.30 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
18.00 uur: Pater Karel Kapel: Uitstelling van het Allerheiligste. 
18.30 uur: Pater Karel Kapel: H.Mis; Joseph Coolen. 
 
Zaterdag 6 maart, 



18.30 uur: H.Mis met samenzang; Echtpaar Rouschop-Kubben en Maria Kubben (St.); OO. 
Damoiseaux-Paas als jaardienst (St.); Jet van der Heijden-Keesmekers en Apollonia Keesmekers 
als jaardienst (St.); OO. Donners-Haarden en beide zonen; OO. Lilly en Johan Cremers-Reubsaet. 
 
 
Zondag 7 maart, Tweede zondag van de Vasten, 
09.00 uur: H.Mis: OO. Roberts-Douven en beide zonen als jaardienst (St.). 
10.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Thei Honneff (buurt); Ans Bruikman-
Fox; Cato Nijsten als jaardienst (St.); OO. Pelzers-Delahaije en Mia en Math Pelzers; OO. 
Keulers-Hamers en dochter Lieske als jaardienst, tevens overleden broers en schoonzus; Leo 
Goffin als Zeswekendienst; Nic Collaris als Zeswekendienst; OO. Kneepkens-Schmitz als 
jaardienst 
 
Maandag 8 maart, H. Johannes de Deo, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Lei Rongen; Lies Bosch-Maassen; OO. Leo Schoens en 
Fien Claessen als jaardienst, tevens overl. zonen en schoondochter; Piet  Penning de Vries. 
 
Dinsdag 9 maart, H. Francisca Romana, 
08.30 uur: H.Mis; Jan Ambaum. 
 
Woensdag 10 maart, H. Simplicius, paus, 
08.30 uur: H.Mis; Wil Heuvelmans. 
18.00 uur: Kruiswegoefening. 
 
Donderdag 11 maart, 
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties. 
 
Vrijdag 12 maart, 
08.30 uur: H.Mis; OO. Hackfoordt-Fieviéz. 
 
Zaterdag 13 maart, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; O. Fam. Beltgens en O.Fam. Donners-Beltgens als jaardienst 
(St.); Wil Voots en OO. Schurgers-Claessen. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Overleden 
21 januari: Dhr. Johannes Leonardus (Leo) Goffin, 68 jaar (Burg. Donnersstraat) 
26 januari: Dhr. Joseph Jan Marie (Jo) Lemmens, 66 jaar, (Watersleyerweg) 
Mogen zij geborgen zijn in Gods Vaderhuis 
 
Vermist 
Nog steeds  zouden wij graag vernemen wie ons keyboard geleend heeft, daar we zelf niet meer 
weten aan wie we het uitleenden  En het uiteraard willen we het graag terug. Wil de lener zich 
a.u.b. melden? 
 



Misdienaars/acolieten 
Zondag 22 februari: 
09.00 uur: Wim Goode,  
10.30 uur: Mike Frijns, Tom Frijns, Jelke Voots, Maarten Bevers. 
Woensdag 25 februari: 
19.00 uur: Robert Dormans, Frank Dormans, Sven Rouschop, Jordy Rouschop. 
Zaterdag 28 februari: 
18.30 uur: Bert Hundscheid, Loran Evers 
Zondag 29 februari: 
09.00 uur: Huub Widdershoven, Mike Frijns. 
10.30 uur: Mark Trompetter, Carlo Hensgens, Maarten Bevers. 
Zaterdag 6 maart: 
18.30 uur: Rens Verhaegh, Taylor Berkmans, Huub Widdershoven 
Zondag 7 maart: 
09.00 uur: Loran Evers, Tom Frijns. 
10.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots. Wim Goode. 
Zaterdag 13 maart: Bert Hundscheid, Sven Rouschop, Jordy Rouschop  
 
Website 
De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws kunt 
vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten. Sommige delen 
zijn echter nog in aanbouw, maar U kunt een kijkje nemen op: 
 � HYPERLINK http://www.sint-pancratius.nl �www.sint-pancratius.nl� Welkom! 
 

  BESTELLEN VAN H. MISSEN 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een enveloppe 
met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium deponeren in de 
brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 7,00 voor weekdagen en  €. 
12,50 voor zaterdag en zondag. 

 

http://www.sint-pancratius.nl/
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