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Jezus redt (het niet alleen) 
Diocesaan administrator mgr. Hub Schnackers zag laatst in een treincoupé de poster 'Jezus 
redt' en kwam daartoe tot de volgende overweging. 

 
Stations, treinen en sommige openbare gebouwen zijn inmiddels geworden tot plaatsen, 
waar elk vrij plekje is behangen met reclameteksten. Dat brengt geld op. Meestal zijn de 
reclameborden schreeuwerig van aard, provocerend en niet altijd getuigend van goede 
smaak. Soms zijn er ook teksten die ons attent maken op een bepaalde voorziening, die 
geschapen is voor een of andere hulpbehoevende doelgroep: zorg voor allochtonen of 
opvang die geboden wordt aan moeder en kind bij een ongewenste zwangerschap. Het is 
ook heel gebruikelijk, dat bepaalde christelijke kerken via dergelijke reclameborden 
oproepen tot geloof in Jezus en tot een andere levenswijze. Bekend is het verzoek om 
niet te vloeken of door andere uitspraken of kreten de naam van God niet beledigend uit 
te spreken. Zo was er laatst in een treincoupé een poster aangebracht met tekst: 'Jezus 
redt'.  
Persoonlijk ligt mij deze manier van prediking niet zo. Ik ben de mening toegedaan, dat 
men het Evangelie niet met een slimme reclametechniek aan de man/vrouw kan 
brengen. Verkondiging werkt niet via een reclamebureau. 
Men kan bovendien vaststellen, dat men regelmatig deze christelijke teksten gaat 
verdraaien en ze zo in het belachelijke trekt. Dat doet mij dan weer pijn. Daar is de 
persoon van Jezus me te heilig voor. Zo was ook de tekst 'Jezus redt' bewerkt. Iemand 
had de behoefte gehad om er de spot mee te drijven. De manier waarop dat gebeurd 
was, gaf echter stof tot nadenken. De tekst was verlengd tot: Jezus redt het niet. 
In veler ogen heeft de commentator gelijk. Als wij om ons heen kijken, dan schijnt Jezus 
het niet te redden. Het kerkbezoek is niet hoog en de invloed van het evangelie op de 
samenleving schijnt steeds minder groot te worden. Sommige mensen stellen dat zelfs 
met enige tevredenheid vast, want het evangelie heeft in hun ogen zijn tijd gehad. Zo 
schijnt Jezus het niet meer te redden. Men voelt zich nu vrij. Baas in eigen leven. Een 
eigen god. Maar in een wereld van mensen met deze mentaliteit wordt het onveilig. 
Ieder stelt zijn eigen normen vast. Er is de grote en de kleine criminaliteit. Angstig wordt 
er geroepen om meer blauw op straat. 
Er was dus bij mij enige ergernis vanwege het commentaar bij deze tekst 'Jezus redt'. 
Maar blijkbaar was ik niet de enige die zich stoorde aan deze goedkope vorm van spot, 
want nog iemand had zijn pen genomen en de spreuk nog eens verlengd. Toen kon ik 
lezen: "Jezus redt het niet alleen." Op deze manier was de tekst zelfs tot een 
doordenkertje geworden. Jezus, de Zoon van God, is onze Heiland en Verlosser. In Hem 
is God benaderbaar geworden. Dat geloven wij. Maar tegelijkertijd wil Jezus in deze 
wereld redding en verlossing bewerken ook door ons als zijn medewerkers te roepen. 
Door doopsel en heilig vormsel zijn we daartoe apart geroepen en ook toegerust. 
Niemand is christen voor zichzelf alleen. Ook wij zijn geroepen tot getuigenis en tot 
caritas. 



Jezus heeft steeds mensen rond zijn persoon verzameld. Dat deed Hij al bij het meer van 
Galilea. Hij heeft hen daarna een concrete taak gegeven in deze wereld. Hij heeft daartoe 
de beste eigenschappen, die een mens heeft, wakker geroepen en willen versterken. 
Gelovige christenen leven namelijk niet voor zichzelf alleen, maar leven voor God en de 
naaste. Bij elke vormselplechtigheid komt dat aan de orde. 
Verder vindt de liefde haar inspiratie in het geloof in Jezus. Dat kan op talloos vele 
manieren gestalte krijgen: In goedheid, eenvoud, zachtheid, geduld, mildheid, 
vergevingsgezindheid, aandacht voor alle vormen van menselijk leven: voor het kleine 
kind tot en met de hoogbejaarde en ernstig zieke. Als wij met Jezus meewerken en 
ernaar verlangen, dat er nu al vormen van hemel op aarde worden gerealiseerd,  dan 
wordt zijn koninkrijk van liefde vrede en gerechtigheid werkelijkheid. Wat is er mooier 
om daaraan mee te werken? Welk een vertrouwen heeft de Heer toch in ons? 
"Jezus redt, het niet, alleen."Het is een doordenkertje. Zo is door de spot heen een 
wervende oproep gegroeid. 

Mgr. Dr. Hub Schnackers, diocesaan administrator  
 
 

Liturgische Kalender 
Zondag 1 juli, Dertiende Zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H. Mis, Gregoriaans-Cantor, Kinderwoorddienst; Echtpaar Lei en Annie 
Delahaye-Verheijen als jaardienst (St.); OO. Hendrix-Dahlmans en zonen Jan, Charles en 
Michaël (St.); Pater Joachim van der Heijden als jaardienst; Jo Donners als jaardienst; 
Leo Goffin; Charles Halmans; Méne Smeets-Halmans; Lies Raaijmakers-Coolen. 
 
Maandag 2 juli, Z. Eugenia Joubert, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Janssen-Keesmekers als jaardienst (St.). 
 
Dinsdag 3 juli, H. Thomas, apostel, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Theodorus Coolen. 
 
Woensdag 4 juli, H. Elisabeth van Portugal, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Sandrine Hackfoordt. 
 
Donderdag 5 juli, H. Antonius Maria Zaccaria, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 6 juli, Eerste Vrijdag, H. Maria Goretti, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Jos Roggen. 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
Zaterdag 7 juli, Zoete Moeder van s’ Hertogenbosch, 
18.30 uur: H.Mis; Anna Maria Keulen en OO. Keulen-Heijnen (St.). 
 
 
 
Zondag 8 juli, Veertiende Zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis; Zef en Annie Rouschop-Pennings. 
 
Maandag 9 juli, H. Martelaren van Gorcum, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Tiny en Math Spijkers; Pierre Schillings. 
 
Dinsdag 10 juli, H. Amelberga, 



08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Allegonda van Tuijl. 
 
Woensdag 11 juli, H. Benedictus, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Doortje Broers. 
 
Donderdag 12 juli, H. Nabor en Felix, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 13 juli,  H. Henricus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor ’n bijz. intentie (Br.); Claverini van Luijk. 
 
Zaterdag 14 juli, H. Camillus de Lellis, 
18.30 uur: H.Mis met orgel en samenzang; Mia Hanckman-Nijsten; Piet Bevers, Harrie 
en Roël; Echtpaar Engels-Sevriens. 
 
 
Zondag 15 juli, Vijftiende Zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis; OO. Winand Keulers- Schmeits als jaardienst (St.). 
 
Maandag 16 juli, O.L.Vrouw van de Berg Carmel, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor ’n bijz. intentie (Br.); Bets van Lieshout. 
 
Dinsdag 17 juli, H. Hyacinthus, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Sjaak Haver. 
 
Woensdag 18 juli, Z. Simon van Lipnica, 
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Hendrikus Broers. 
 
Donderdag 19 juli, H. Bernulfus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 20 juli, H. Appolinaris, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor ’n bijz. intentie (Br.); Joep Haffmans. 
 
Zaterdag 21 juli, H. Laurentius van Brindisi, 
18.30 uur: H.Mis; OO. Leo en Netty Lemmens-Luijten en wederzijdse ouders (St.); OO. 
Hermes-Geurts; Els Donners-Maes (off.). 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Nogmaals Processie 
In het vorige nummer van dit blad spraken we onze dank uit aan de deelnemers van de 
processie. Dat daarbij, als je gaat opsommen wat over het hoofd gezien wordt is heel 
menselijk, zonder verdere bijbedoelingen. Uiteraard willen wij onze dankbaarheid 
uitdrukken aan de leden van het Processiecomité, allen die aan de huizen de vlag 
uitstaken en aan Scouting Munstergeleen voor hun deelname! 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 1 juli: 
10.00 uur: Mark Trompetter. 
Zaterdag 7 juli: 
18.30 uur: - -  
Zondag 8 juli: 



10.00 uur: Robin Dubois. 
Zaterdag 14 juli: 
18.30 uur: Naud Middeldorp, Sjoerd Middeldorp 
Zondag 15 juli: 
10.00 uur: Kean In ‘ Panhuis, Ravi In ’t Panhuis. 
Zaterdag 21 juli: 
18.30 uur:- -  
 

Oud brood 
Blijft nog steeds welkom voor de schapen! En hartelijk dank voor alles wat U bracht , zo 
wordt er niets verspild. U kunt het deponeren in de ton aan de sacristiedeur, of aan de 
poort van de pastorie. 
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en 
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage 
voor H.H. Missen is:  €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en  €. 15,00 voor 
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen!) 
 
 
 
 
 


