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Bedevaart SITTARD-KEVELAER op maandag 11 september 
De meest Nederlandse bedevaartplaats van Duitsland viert feest. Het is dit jaar 375 jaar 
geleden dat de marskramer Hendrik Busman op weg van Geldern naar Kleef een stem 
hoorde, die hem de opdracht gaf om een kapelletje te bouwen. Niet lang daarna werden 
er onverklaarbare genezingen gemeld. Dat was het begin van Kevelaer als 
bedevaartplaats. De regio hoorde indertijd tot het bisdom Roermond. Daarom werd op 
last van de toenmalige vicaris-generaal van Roermond in Venlo een synode gehouden 
om de gebeurtenissen in Kevelaer te onderzoeken. En ze werden als authentiek 
beoordeeld. Vanaf dat moment mocht het stadje zich officieel als bedevaartsoord 
presenteren. 

 
Direct kwamen er ook vanuit onze regio bedevaarten op gang. Sommige van die 
bedevaarten bestaan nog steeds, zoals de bedevaart die de Broederschap Sittard-
Kevelaer al sinds 1669 organiseert. 
Ieder jaar trekt deze Broederschap met velen vanuit Sittard en wijde omgeving ter 
bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar is de bedevaart op maandag 11 
september. Gaat u ook mee? 
Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken en dorpen – waaronder Munstergeleen 
– waarna alle bussen zich verzamelen bij “Op de Vos” in Nieuwstadt. Vandaar is om 8.30 
uur het gezamenlijke vertrek naar Kevelaer. Het programma in Kevelaer is: 
10.15 uur Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek. 
10.30 uur Plechtige Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de Kaarsenkapel. 
15.00 uur Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax 
Christikapel. 
17.30 uur Plechtig Lof in de Basiliek met onze hulpbisschop Mgr. De Jong. 
Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna gaan we weer 
terug naar de bussen voor de terugreis naar huis. 
Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor ontspanning. Zo zijn in het gezellige 
stadje tal van winkels en restaurants. 
Aanmelden:  
Buskaarten zijn tot dinsdag 29 augustus verkrijgbaar bij: 
pastoor H.J.P.T. Broers, Kerkstraat 3, 6151 CK Munstergeleen, tel. (046) 4512052; 
dhr. P. Haas, Gelrestraat 14, 6151 JA Munstergeleen, tel. (046) 4512009. 
Een buskaart kost € 18,-- per persoon. 
Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw bus! 
Denkt u aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag. 
Meer informatie?  
Bel met de heer Frans Tummers: telefoon (046) 4520590. 



 

Liturgische Kalender 
Zondag 20 augustus, Twintigste Zondag door het jaar, 
09.15 uur: H.Mis; OO. Keulen-Pelzers en zoon Chrétien als jaardienst (St.). 
 
Maandag 21 augustus, H. Paus Pius X, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen 
Pierre, Frits en Thé, dochter Miet en overl. fam. als jaardienst. 
 
Dinsdag 22 augustus, H. Maagd Maria Koningin, 
08.30 uur: geen H.Mis. 
 
Woensdag 23 augustus, H. Rosa van Lima, 
08.30 uur: geen. H.Mis. 
 
Donderdag 24 augustus, H. Bartholomeus, apostel, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 25 augustus, H. Ludovicus IX, 
08.30 uur: geen H.Mis. 
 
Zaterdag 26 augustus, H. Maria Baouardy, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Kurvers-Schmeits en zoon Arno, Tiny en Math 
Spijkers (St.); Wies Bonné-Pelzers als Zeswekendienst; voor ’n bijzondere intentie uit 
dankbaarheid. 
 
 
Zondag 27 augustus, Eenentwintigste Zondag door het jaar, 
09.15 uur: H.Mis; Z.E.H. Eugène Lemmens als jaardienst (St.); Twan Lemmens als 
jaardienst (St.); OO. Neis-Jacobs en Mia Neis (St.); Piet Coolen (St.). 
 
Maandag 28 augustus, H. Augustinus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Zef en Annie Rouschop-Pennings; OO. Theelen-
Waterreus; Annie Spijkers-Geurts en overl. ouders. 
 
Dinsdag 29 augustus, Marteldood H. Johannes de Doper, 
08.30 uur: H.Mis; Dolf Dormans (vw. Verjaardag). 
 
Woensdag 30 augustus,  H.H. Felix en Adauctus, 
08.30 uur: H.Mis; Voor ’n bijz. intentie (Br.); Marian Roggen-Korting. 
 
Donderdag 31 augustus, H. Jozef van Arimathea, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 1 september, Eerste Vrijdag, H. Egidius, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Voor ’n bijz. intentie (Br.); Antoon van Luijk. 
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden. 
 
Zaterdag 2 september, H. Zeno, 
18.30 uur: H.Mis; Mia Hanckman-Nijsten. 
 
 
Zondag 3 september, Tweeëntwintigste Zondag door het jaar, 
(Let op: de gewone Mistijden vangen weer aan) 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 



10.00 uur: H.Mis met samenzang; Dolf Dormans als Zeswekendienst; OO. Wil Kurvers 
en Paulina Rodigas (St.); OO. Voots-Peters, zonen Theo en Jan en OO. Jetten-Paulssen 
(St.); Echtpaar Nic en Tiny Collaris-Hermens als jaardienst (St.); OO. Donners-Haarden 
(St.); Pierre Neis (off.); Charles Halmans; Jacques Prudon. 
 
Maandag 4 september, H. Irmgardis, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Jaan Mertens (vw. verjaardag) 
 
Dinsdag 5 september, Z. Wilhelmus Browne, 
08.30 uur: H.Mis; Voor ’n bijz. intentie (Br.); Joke Steur-Roxs. 
 
Woensdag 6 september, Z. Bertrandus de Garrigues, 
08.30 uur: H.Mis; Voor ’n bijz. intentie (Br.); Susana Schreuder. 
 
Donderdag 7 september, Z. Randulfus Corby, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 8 september, Geboorte H.Maagd Maria, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Voor ’n bijz. intentie (Br.); Wilhelmina van Tuijl-
Charmant. 
 
Zaterdag 9 september, H. Petrus Claver, 
18.30 uur: H.Mis; Eugène Fleischeuer (vw. verjaardag). 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Overleden 
16 juli: Dhr. Johannes Hubertus Adolf (Dolf) Dormans, 90 jaar (Past. Mullendersstraat) 
Moge hij rusten in vrede ! 
 

Pater Karel Pin 
Het mooie pin insigne van Pater Karel, dat werd uitgegeven b.g.v. de tiende verjaardag 
van de Heiligverklaring is nog steeds verkrijgbaar. U kunt daarvoor terecht bij de bakker 
“Bie Christel”, de slager “Keulers” en de supermarkt “van Velsen” en bij Dio Drogist 
“Oukouk”, à €. 4, 00 per stuk. 
Overigens is het nieuwe monument op het kerkhof –direct achter de toren- , op de plek 
waar o.a. de ouders van Pater Karel begraven liggen een vergrootte uitgave van dit 
mooie insigne.  
 

Oud brood 
Heeft U soms brood dat (te) oud is en nog niet beschimmeld? Jammer om het weg te 
gooien! De pastoor heeft momenteel een kleine kudde van acht schapen die het graag 
opeten. U kunt overtollig brood aan de deur van de sacristie deponeren in de daartoe 
neergezette ton. Het mag gerust helemaal droog zijn, des te beter zelfs. Dank namens de 
kudde! 
 
Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en 
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage 
voor H.H. Missen is:  €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en  €. 15,00 voor 
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden hier geen intenties aangenomen!) 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 20 augustus, 
09.15 uur: Mark Trompetter. 



Zaterdag 26 augustus, 
18.30 uur: Kean in ’t Panhuis, Ravi In ’t Panhuis. 
Zondag 27 augustus, 
09.15 uur:  - - 
Zaterdag 2 september: 
18.30 uur: - -  
Zondag 3 september: 
10.00 uur: Mark Trompetter, Marie Penners, Beau Segers. 
Zaterdag 9 september: 
19.30 uur: Sjoerd Middeldorp, Naud Middeldorp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


