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Ga, wees niet bang, dien 
Eind juli werd het schaars gemeld in de nieuwsuitzendingen en 
actualiteitenprogrammas: in Rio de Janeiro waren er de Wereldjongerendagen van de 
Rooms-Katholieke Kerk. Meer dan 2 miljoen jongeren uit de hele wereld waren daar 
samen om hun geloof met elkaar te delen en als gelovigen samen te zijn. Voor veel van 
onze parochianen was het bemoedigend om dat te zien. In zijn homilie gaf de Paus aan 
de jongeren 3 dingen mee om te onthouden en waar te maken: “Ga, wees niet bang en 
dien.” http://www.jongkatholiek.nl/wjd2013/news.php?id=2557  Een mooie gedachte 
die elk kan onthouden maar die ook elk als christen moet proberen waar te maken ! 
“Ga, wees niet bang en dien.” Bij het begin van een nieuw werkjaar in onze parochies is 
het ook een zin die we zullen moeten waarmaken, alleen iets voor de jongeren maar ook 
voor de minder jongeren. Tot welke leeftijdscategorie je ook hoort: ik wil iedereen in 
onze parochies uitnodigen om die zin iedere dag te overwegen en op het einde van de 
dag je af te vragen hoe je het in die afgelopen dag concreet hebt gemaakt. 
De eerste gedachte is: “Ga”. Het parochiegebeuren mag zich niet beperken tot een 
wekelijkse Heilige Mis. Dat is natuurlijk de bron en het hoogtepunt van het christelijke 
leven: de ontmoeting met Jezus in de Heilige Mis. Daar begint het mee, dat mag niet 
ontbreken maar het mag zich daar niet toe beperken. Vanuit die ontmoeting met de Heer 
in Zijn Woord en Sacrament moeten we er als blije mensen op uitgaan. Kunnen ze op 
weekdagen en buiten het kerkgebouw aan mij zien en ervaren dat ik een christen ben en 
het evangelie beleef ? 
De tweede gedachte is: “Wees niet bang”. Het schijnt 365 keer in de Bijbel te staan. 
Elke dag fluistert God ons toe dat we als gelovige niet bang moeten zijn. Sinds onze doop 
zijn we onlosmakelijk met Hem verbonden, we hebben Zijn onverbrekelijke 
vriendschap, Jezus Christus is voor ons persoonlijk op het Kruis gestorven en sindsdien 
heeft de zonde en de dood nooit meer het laatste woord. Dat mag ons op een manier 
laten leven dat we niet bang hoeven te zijn. Heeft dat ook betekenis voor mijn eigen 
concrete leven en straal ik dat ook uit ? Christenen mogen nooit bange mensen zijn: ze 
mogen niet bang zijn voor wat het leven hen zal brengen maar ze mogen ook niet bang 
zijn voor de toekomst van hun Kerkgemeenschap. De Heer heeft beloofd dat Hij altijd 
met ons zal zijn. Dat ‘altijd’ betekent ook dat Hij bij ons is als we ziek zijn, als het tegen 
zit in het leven, als de dood dichterbij komt maar ook als er minder mensen naar de kerk 
gaan en als er kerken dreigen gesloten te worden. Christenen zijn nooit bange wezels 
maar mensen die vertrouwen dat Hij voor ons zorg draagt. Straal dat uit ! 
De derde gedachte is: “dien”. Enkele jaren geleden las ik ergens de zin: “Een Kerk die 
niet dient, dient tot niets”. We moeten oog hebben voor de kleinen en de zwakken van 
onze gemeenschappen. Een parochiegemeenschap die alleen nog een wekelijkse Mis 
voorziet en daarmee basta kan geen christengemeenschap genoemd worden. Op een of 
andere manier zal er oog moeten zijn voor de zieken, de bejaarden, de rouwenden, de 
kwetsbaren: wat je voor hen doet doe je voor de Heer Zelf. Het is niet alleen een taak van 
de priester maar voor alle christenen. Je hoeft het niet onmiddellijk groot en ver te gaan 
zoeken. Kijk eens rond in je buurt waar je als christen een medemens kunt dienen door 
liefdevolle nabijheid en concrete hulp. “Ga, wees niet bang, dien”! 
 

Liturgische Kalender 
Zondag 8 september, Drieëntwintigste zondag door het jaar, 

http://www.jongkatholiek.nl/wjd2013/news.php?id=2557


08.30 uur: H.Mis; OO. Meijs-Heunen en overl. Familie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans; OO. Jeu en Stientje Godschalk-Janssen. 
 
Maandag 9 september, H. Petrus Claver, 
07.30 uur: Vertrek Bedevaartgangers naar Kevelaer. 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Net Keulen-Paas (off.6); Zef Ronkaars als 
jaardienst; O. Fam. Ronkaars-Feron; intentie uit dankbaarheid. 
 
Dinsdag 10 september, H. Salvius, 
08.30 uur: H.Mis; Gerry Hackfoordt. 
 
Woensdag 11 september, H. Petrus van Alcantara, 
08.30 uur: H.Mis; Christ Schreuder. 
 
Donderdag 12 september, Allerheiligste Naam van de H. Maagd Maria, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 13 september, H. Johannes Chrysostomus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Martha Beerens-van laarhoven. 
 
Zaterdag 14 september, Feest van Kruisverheffing, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Wil Voots; OO. Schurgers-Claasen en zoon Twan; Wil 
Köke als jaardienst. 
 
 
Zondag 15 september, Vierentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans; Echtpaar Jan en Maria Moison-Brouns (St.); Annie 
Rouschop-Pennings; Frans Dols. 
 
Maandag 16 september, H. Cornelius, paus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Lia Smeets-Reijnders (off.8); Jan Hermens; OO. 
Janssen-Schurgers als jaardienst; Marianne Schillings-van Duinen als jaardienst; Sjir 
Spiertz (off.1). 
 
Dinsdag 17 september, H. Lambertus, 
08.30 uur: H.Mis; Bas van der Aalst. 
 
Woensdag 18 september, H. Jozef van Cupertino, 
08.30 uur: H.Mis; Theo Hooijen. 
 
Donderdag 19 september, H. Januarius, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 20 september, H. Eustachius, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Hans Poelen. 
 
Zaterdag 21 september, H. Mattheus, evangelist 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Schmeitz-Schols; OO. Kurvers-Schmeits; Math 
en Tiny Spijkers; Nettie Lemmens-Luijten (off.7); Matteo Vigliaroni (off.6); Hub Ritzen 



(off.7); OO. Leo en Anneke Hamers-Kurvers; Bert van Wissen; Martin Honneff als 
jaardienst; OO. Honneff-Schols , dochter May en overl. Familie; Jo Meulenberg (off.1). 
 
 
Zondag 22 september, Vijfentwintigste zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Piet Coolen (St.); Hubert Jozef Hundscheid als 
jaardienst. 
13.00 uur: H.Doopsel van Pauline Houtvast. 
 
Maandag 23 september, H. Pater Pio, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Frits Voorter, Greet Voorter-Knapen, Piet 
Voorter en Bert penners; Harie van de Wal en kinderen; Jaardienst Huub Cremers en 
familie; OO. Lemmens-Lahaye en schoonzoons; Frans Maassen als jaardienst. 
 
Dinsdag 24 september, H. Anatolius van Milaan, 
08.30 uur: H.Mis; Zr. Everardi Beerens. 
 
Woensdag 25 september,  H. Kleopas, 
08.30 uur: H.Mis; Luc van den Boomen. 
 
Donderdag 26 september, H.H. Cosmas en Damianus, 
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 27 september, H. Vincentius de Paul, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Dora van Luijk-Verhuijzen. 
 
Zaterdag 28 september, H. Wenceslaus van Bohemen, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Gerard Luijten en Louise Wagemans als 
jaardienst (St.); Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems (St.); OO. Hermes-Geurts; OO. 
Geurts-van den Hoogen; Jan Heffels en familie. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Overleden 
9 augustus: Mevr. Elfride Bartholomeus Johannes (Els) Timmermans-Lenssen, 63 jaar 
(Curiastraat) 
24 augustus: Dhr. Gerardus Josephus (Sjir) Spiertz, 76 jaar (Rozenhof) 
25 augustus: Dhr. Hendrik Jozef (Zef) Dols, 80 jaar Haagstraat) 
Mogen zij geborgen zijn in Gods Vaderhuis. 
 

H.Doopsel 
22 september: Paulina Houtvast (Haagstraat) 
Proficiat met de toetreding tot Gods kerkgemeenschap! 
 

Gevonden 
Enkele weken gelden een knipbeursje met rozenkrans en wat kleingeld. 
Af te halen in de sacristie na de H. Missen. 
 

Kerkbijdrage 
Hopelijk heeft U allen een mooie zomer gehad en op een vakantieplek rust gevonden, of 
hier genoten van het heerlijke weer! Misschien toch nu een moment om nog eens te 



overwegen of U al aan de kerkbijdrage meedeed dit jaar, de “R” is weer in de maand en 
we gaan nog niet direct maar toch met rasse schreden richting herfst en winter, wat 
weer een dure periode wordt vanwege de stook. U helpt toch ook mee ons kerkgebouw 
en geloofsgemeenschap in stand te houden? Dank-U-wel! 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 8 september: 
08.30 uur:  - - 
10.00 uur: Mark Trompetter. 
Zaterdag 14 september: 
18.30 uur: Max Jütten. 
Zondag 15 september: 
08.30 uur - - 
10.00 uur: Joran Vaessen, Nigel Heinle. 
Zaterdag 21 september: 3e 
18.30 uur: Bas Storms, Luc Storms. 
Zondag 22 september: 
08.30 uur: - - 
10.00 uur: Robin Dubois. 
Zaterdag 28 september: 
18.30 uur: Sky Thiecke. 
 

Bestellen van H. Missen 
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een 
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium 
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is:  €. 8,00 
voor weekdagen en  €. 15,00 voor zaterdag en zondag. 
 


