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Piekeren en Stilte 

Soms kunnen mensen nogal wat piekeren over bepaalde problemen. Er gebeuren dingen 
in de familie of op het werk of op school of in de parochie of in het verenigingsleven en 
men moet er almaar aan denken. Het is zoals in de Klaagliederen van Jeremia verwoord 
is: “Ik denk aan mijn nood en ellende; dit vergiftigt mijn leven. Ik blijf er aldoor aan 
denken, het weegt op mij als een last.” (Klaagl. 3, 19-20) Dag en nacht kan men soms 
zitten piekeren over bepaalde dingen. Regelmatig kloppen mensen dan ook aan bij de 
pastoor om het verhaal te doen en hopen op een duidelijk antwoord. Soms kun je 
mensen helpen, soms ook niet. Een vraag die ik mensen dikwijls stel is: “Heb je er al eens 
voor gebeden?” Soms kijken mensen je dan raar aan. En toch, als je werkelijk gelooft dat 
God met je bezig is in je leven, dan zal Hij je ook ingeven en aanwijzingen geven wat je 
moet doen. Leg je zorgen ook aan Hem voor en Hij zal je de weg wijzen die je moet gaan. 
Spreek met Hem en maak het ook stil in jou zodat ook Hij kan spreken. Als je altijd aan 
het woord bent, kan Hij moeilijk iets zeggen. 

Af en toe de stilte in gaan, zo deed Jezus het zelf ook. In het evangelie lezen we op 
verschillende plaatsen hoe Jezus regelmatig de drukte achter zich laat, een eenzame 
plaats opzoekt en de stilte in gaat om alles met de Vader in die stilte te bespreken. Het 
was niet dat Hij dat af en toe deed maar die stilte hoorde tot het ritme van Zijn leven. 
Ook hierin moeten we Jezus wellicht wat meer navolgen. We willen Hem zo graag 
navolgen in Zijn naastenliefde, in Zijn ijver maar ook in Zijn God verbonden zijn. In 
gebed en stilte mogen we Hem navolgen. Met ons gepieker gaan we al gemakkelijk naar 
de een en de ander om het te bespreken maar volg Jezus na, ga eens naar een eenzame 
plaats en je zult bij Hem antwoord vinden. Je kunt het trouwens  pas uithouden als 
christen als je echt met Hem verbonden bent in de relatie van het gebed. En gebed is 
spreken met en luisteren naar Hem. 

Laatst kwam ik een mooi oud verhaal tegen wat ons het belang van de stilte in 
herinnering brengt. In Rusland leefde jaren geleden een heel oude wijze man. Hij werd 
van heinde en ver opgezocht vanwege zijn wijsheid. Op een dag kwam een jonge vrouw 
naar hem toe en zei: "Ik zit heel de dag te piekeren, ik geraak niet los uit mijn 
problemen, zeg mij wat ik moet doen."  De oude wijze nam haar mee naar buiten, bracht 
haar bij een meertje, gaf haar een stok in de hand en zei:" Roer nu in dit water, en vertel 
me wat ge ziet." De vrouw begon te roeren en zei: "Het water wordt vuil, de modder 
komt naar boven." "Leg nu je stok neer en wacht." sprak de oude man. Gehoorzaam 
legde zij de stok neer. Na enkele minuten, vroeg de oude wijze: "Wat zie je nu?" De 
jonge vrouw boog zich voorover naar het water en zei:" De modder zinkt naar beneden, 
het water wordt helder." De oude man keek haar glimlachend aan en zei: "Dit is dus wat 
je moet doen. Zolang je blijft roeren, zal het duister blijven." De stilte verheldert. De 
stilte geneest. De stilte is bron van vrede. 
 

Liturgische kalender 
Zondag 10 juni, Sacramentsdag, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 



10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Maria Pelzers als jaardienst 
(St.); Echtpaar Joseph Rouschop en Barbara Kubben en Maria Kubben als jaardienst 
(St.); Math Pelzers als jaardienst (St.); Frits Donners en O. Fam. Fleischeuers-Daniëls. 
 
Maandag 11 juni, H. Barnabas, apostel, 
18.00 uur: H.Mis H. Pater Karel Kapel; Albert Veltrop (off.6); OO. Hermes-Geurts; Leny 
van Bergen-Ophoff (2). 
 
Dinsdag 12 juni, H. Odulfus, 
08.30 uur: Géén H.Mis. 
18.00 uur: Leyenbroek: Antoniusnoveen. 
 
Woensdag 13 juni, H.Antonius van Padua. 
08.30 uur: Géén H.Mis. 
18.00 uur: Leyenbroek: Gezongen Hoogmis ter ere van de H. Antonius van Padua. 
 
Donderdag 14 juni, H. Lidwina, 
18.00 uur: H.Mis H. Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 15 juni, Hoogfeest H. Hart van Jezus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Gertruda van den Boogaart. 
 
Zaterdag 16 juni, Onbevlekt Hart van Maria 
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Math en Tiny Spijkers (St.); Jan Verheijen; OO. 
Kurvers-Schmeits; Willem Theelen; Bert van Wissen; Wil Voots als jaardienst; OO. 
Schurgers-Claessen en zoon Twan; Emile Hazen en Jan Janssen; OO. Schmeits-Schols; 
Leny Schurgers-Dresen (off.2); Ellie Delbressine-Op den Kamp als Zeswekendienst; Frits 
Hurkxkens als jaardienst. 
 
 
Zondag 17 juni, Elfde zondag door het jaar, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: H.Mis met samenzang; Jeu Kurvers als jaardienst, Arnold Kurvers en 
Josephina Schols, zonen Martien Joke en Winand; Leo Hendrix als jaardienst en 
echtgenote Beth Paumen; Leo Lemmens. 
 
Maandag 18 juni, H. Amandus, 
18.00 uur: H.Mis H. Pater Karel Kapel; Wim Philips (St.); OO. Christiaan Schols en Anna 
Dols, zonen Pierre en Frits, dochter Miet en familie; Jan Grothues (off.); Leny van 
Bergen-Ophoff (3); Trui van de Wal-Janssen en kinderen; Mia Neis. 
 
Dinsdag 19 juni, H. Romuladus, 
08.30 uur: H.Mis; Marie Broers-van Tuijl. 
 
Woensdag 20 juni,  
08.30 uur: H.Mis; Cornelia Verhoeven-van Tuijl. 
 
Donderdag 21 juni, H. Aloysius, 
18.00 uur: H.Mis H. Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 22 juni, H. Paulinus van Nola, 



08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Martin Coolen. 
 
Zaterdag 23 juni,  
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Leny van Bergen-Ophoff (vw. Vrienden). 
 
 
Zondag 24 juni, Geboorte van de H. Johannes de Doper, 
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Mathieu en Anna Dols-
Keulers als jaardienst (St.0; Echtpaar Jan en Maria Moison-Brouns (St.); OO. Peter 
Kneepkens en Mia Voots en dochter Ria (St.); Piet Coolen (St.). 
 
Maandag 25 juni, H. Adalbertus, 
18.00 uur: H.Mis H. Pater Karel Kapel; OO. Theelen-Waterreus; Marianne Schillings-
van Duinen; Annie Rouschop-Pennings; Tiny Spijkers-Kurvers; Leny van Bergen-Ophoff 
(4); Echtpaar Kuijs-Brands. 
 
Dinsdag 26 juni, H.H. Johannes en Paulus, 
08.30 uur: H.Mis; Wim van Bommel. 
 
Woensdag 27 juni, H. Cyrillus, 
08.30 uur: H.Mis; Nivardus Pas. 
 
Donderdag 28 juni, H. Ireneus van Lyon, 
18.00 uur: H.Mis H. Pater Karel Kapel. 
 
Vrijdag 29 juni, Hoogfeest H.H. Petrus en Paulus, 
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Jan van Maanen. 
 
Zaterdag 30 juni, H. Eerste Martelaren van de Kerk van Rome, 
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Echtpaar Winand en Anna Neis-Willems (St.); Antje 
van Diessen-Snackers als eerste jaardienst; May Honneff (buurt 2). 

 

Overleden 
29 mei: Dhr. Peter Mathieu (Math) Bormans, 72 jaar (Europastraat). 
Moge hij rusten in vrede. 
 

Pro Ecclesia 
Op Pinksterzondag mocht pastoor aan Dhr. Peter Haas de Pauselijke Onderscheiding Pro 
Ecclesia et Pontifice uitreiken. Dit vanwege zijn grote verdiensten gedurende lange jaren 
in vele verschillende hoedanigheden op kerkelijk en maatschappelijk terrein. Een 
onderscheiding die dan ook van harte werd toegekend door de H. Vader. Wij feliciteren 
hem van harte! 



 
 

Misdienaars / Acolieten 
Zondag 10 juni: 
08.30 uur: - - 
10.00 uur: Mark Trompetter, Max Jütten. 
Zaterdag 16 juni, 
18.30 uur: Joran Vaessen, Tycho Larue. 
Zondag 17 juni: 
08.30 uur: - -  
10.00 uur: Sky Thiecke, Nigel Heinle 
Zaterdag 23 juni: 
18.30 uur: Max Jütten, Tycho Larue. 
Zondag 24 juni: 
08.30 uur:  - - 
10.00 uur: Joran Vaessen, Sky Thiecke 
Zaterdag 30 juni: 
18.30 uur: Mark Trompetter. 
 


